
Een verslag van de jaarlijkse herdenking in 

de voormalige synagoge van Brielle. 

De herdenking wordt gehouden op of 
omstreeks 27 of 28  oktober omdat dit de 
datum is waarop de laatste Joden uit de Regio 
Voorne-Putten werden weggehaald uit de 
plaats waar ze soms al vele generaties 
woonden. 
 
Op 17 augustus 1942 werden de kinderen 
Gazan: Salomon, Miep, Hanny en Roosje, 
samen met Nan Wessels uit Oostvoorne al 

gedeporteerd naar Auschwitz waar ze eind september niet meer 
in leven waren. 
Begin oktober werden de families Wessels en van Dijk uit hun 
woonplaats Oostvoorne weggehaald. 
27 oktober de Joodse families uit Brielle en Roosje Frenkel uit 
Hellevoetsluis. 
Op 28 oktober waren de families uit Heenvliet, Zuidland en  
Spijkenisse aan de beurt. Allereerst ging de reis naar Loods 24 in 
Rotterdam en vandaar naar Westerbork. 
Sommigen mochten nog een poosje in Amsterdam wonen. 
Maar niemand van hen heeft hun woonplaatsen teruggezien. 
De meesten werden vermoord in de concentratiekampen 

Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen of één van de kampen in 

Midden-Europa. 

Tijdens de jaarlijkse herdenking wordt door verschillende 
sprekers iets over de families verteld. Hun namen worden 
genoemd en door aanwezigen wordt voor ieder van hen een 
kaars aangestoken. 
Hieronder kunt u de herdenking van 2023 meebeleven. 
De foto’s werden gemaakt door Joost de Koning. 
 
Niet alle namen van hen die een kaars aansteken zijn bekend. 
Weet u een naam die niet onder de foto staat dan horen we dit 
graag. 



Herdenking Zondag 29 oktober 2023. 
m.m.v. Jelle Jan Holwerda, Burgemeester Gregor Rensen uit 
Maassluis, Prof. Dr. Fritz Schröder, cello, Jan de Leeuw van 
Weenen, gitaar, Ruud Dijkema. beamer, Leerlingen van Penta 
Bahûrim en anderen. 
 

 
 

  
Muziek: Dhr. Schröder, cello: 

 “Largo uit cellosuite nr. 1 in G groot, BWV 1007 {J.S. Bach}” 



 
Welkom:  Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 
 

 
 
Toespraak: Jelle Jan Holwerda  



Wij denken vandaag aan:   

 
 

Michel Cohen     60 jaar  
Esther Cohen    62 jaar   

 

Burgemeester Gregor Rensen vertelt over Michel en 
Esther Cohen.  



 
 
…..en steekt de eerste kaars aan. 
 

 
Kaars voor Michel Cohen. 



 
Kaars voor Esther Cohen. 
 

 

 
Simon Gazan        55 jaar  
Elisa (Lies) Gazan-Izaks      47 jaar  
(grote) Miep Gazan      27 jaar   



 

 
 
Ds. Eibert Kok vertelt over gezin Simon Gazan. 
 

 
 

steekt kaars aan voor Simon Gazan. 
 



 
 kaars voor Elisa Gazan-Izaks.  

 
steekt kaars aan voor (grote) Miep Gazan. 
 
 
 



 
Izaäk Gazan      52 jaar  
Roosje Louisa Gazan-Izaks   47 jaar  
Salomon Gazan     26 jaar  
(kleine) Miep Gazan         21 jaar  
(kleine) Hanny Gazan      20 jaar 
Roosje Gazan     17 jaar 
Liesje Gazan     8 jaar  

 

 
Fiona de Kramer vertelt over gezin Izaäk Gazan. 



 
Kaars voor Izaäk Gazan. 
 

 
Elles Thiel steekt kaars aan voor Roos Gazan-Izaks. 
 



 
Edward Philipse steekt kaars aan voor Salomon Gazan. 

 
….steekt kaars aan voor (kleine) Miep Gazan. 
 



 
……steekt kaars aan voor (kleine) Hanny Gazan. 

 
Jelle Holwerda steekt kaars aan voor Roosje Gazan. 
 



 
 
Fiona steekt kaars aan voor Liesje Gazan. 
 

Israël Levie Katan     48 jaar 
Francisca Katan-Beerenborg   46 jaar 
Kaatje Cato (Kitty) Katan         13 jaar  
Levie Israël (Loetje) Katan      12 jaar  
Guus Katan      7 jaar  



   
Anja Clement vertelt over gezin Katan. 
 

en steekt kaars aan voor Ies Katan. 



 

 
 
 kaars voor Francisca Katan-Beerenborg. 
 

 
kaars aan voor Kitty Katan. 



 
Noah steekt kaars aan voor Loetje Katan. 
 
  

Afke steekt kaars aan voor Guusje Katan. 



 
 

Fiona, Charlotte, Benthe en Noah zingen met 
gitaarbegeleiding van Jan: ‘Jij hoort in onze klas’. 

Jannetje Philipse-van Buren   97 jaar  
Philippina Josephina Philipse   55 jaar  
Jacob Joseph Philipse       65 jaar  
Rica Philipse-Stranders    55 jaar   



 
An Philipse-Mulders vertelt over familie Philipse en leest een 
gedicht van Esther Philipse. 
 

 
Edward steekt kaars aan voor oma Jannetje Philipse-van 
Buren. 



steekt kaars aan voor Pientje Philipse. 
 
 

 
 
steekt kaars aan voor Jacob Philipse. 



 

 
Steekt kaars aan voor Rica Philipse-Stranders. 
 

 
An Philipse leest gedicht van Esther Philipse. 



Izak {Ies} Wessels     56 jaar  
Antje Wessels-van Dijk    55 jaar  
Nathan Benjamin (Nan) Wessels   20 jaar 
Benjamin Leo (Ben) Wessels   18 jaar   
 

 
 
Tonn den Otter vertelt over gezin Wessels.  



 
 
….en steekt kaars aan voor Ies Wessels. 

 
 
steekt kaars aan voor Antje Wessels-van Dijk. 



 

 
 steekt kaars aan voor Nan Wessels. 
 

 
en voor Ben Wessels. 



 

Noah leest brief uit 1943 die Ben Wessels schreef aan 
zijn vriend Johan Schipper. 

 

 



Harry van Dijk       62 jaar  
Saartje van Dijk-Levie    65 jaar   

 
Afke Holwerda vertelt over Harry en Saartje van Dijk. 

 



 
…en  steekt kaars aan voor Harry van Dijk. 
 

 
Gerrit Oldenburg steekt kaars aan voor Saartje van Dijk-
Levie. 



 
Roosje Frenkel     56 jaar   
 
 

 
 
Louis Polack vertelt over Roosje Frenkel en steekt kaars 
aan. 



 

 
 

Salomon van Blankenstein   74 jaar  
Elisabeth van Blankenstein-den Hartog  65 jaar  
Rachel Marianne Goudsmit   61 jaar 

 



 
 
Tijnie van der Hoek-Bergeijk  vertelt verhaal over 

echtpaar van Blankenstein.  
 
Arie van der Hoek steekt de drie kaarsen aan 

 



 

 
Salomon{Sally} Levie   50 jaar  
Mina Levie-Monas     56 jaar  
Charles Levie     15 jaar 
Elly Levie        10 jaar  
Adriana de Vries     78 jaar 



Beppie en Theo Streep vertellen verhaal over gezin Sally 
Levie. 

 

Adri Warbout steekt kaars aan voor Sally Levie. 
 



 

steekt kaars aan voor Mina Levie-Monas. 
 

 
Charlotte steekt kaars aan voor Charles Levie. 



 
 
Anneke Cats steekt kaars aan voor Elly Levie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
steekt kaars aan voor Adriana {Jaantje} de Vries. 
 



Jacob Levie        91 jaar  
Philippus Levie     64 jaar  
Henrika Levie-Hoogstraal    57 jaar  
Simon Levie       63 jaar 
 

 
 
Gerrit Oldenburg vertelt over familie Levie. 
 



 
 
steekt kaars aan voor Jacob Levie. 
 
 

 
 
Ds. Kok steekt kaars aan voor Philip Levie. 



 
 
Jan Wolters steekt kaars aan voor Hendrika Levie-
Hoogstraal. 
 

 
Adrie steekt kaars aan voor Simon Levie. 



Pienas Jacob Levie     55 jaar  
Willemina Levie-Levie      55 jaar  
Meijer Levie        23 jaar  
Sophia Bertha (Fietje) Levie   18 jaar   
 

 Atelma van Strien vertelt verhaal over gezin Pienas Levie. 
 



 
 
Mevr. Van Rutten steekt kaars aan voor Pienas Levie. 
 

 
Hans van Rutten steekt kaars aan voor Mina Levie-Levie. 



 

 
…en voor Meijer Levie. 
 

 
 
steekt kaars aan voor Fietje Levie. 
 



 
 
 

 
Charlotte Duijndam leest laatste brief van Fietje aan vriendin 
Rina.  



Gustave Emanuël Julius {Maan} Levie   46 jaar  
 

 
 
Jan de Leeuw van Weenen vertelt verhaal over Maan Levie. 
 
 



 
en steekt de kaars aan voor Maan Levie. 
 

 
 
Jan steekt ook een kaars aan voor Sophia Berendsen-van 
Dijk uit Ter Borg die in 1944 overleed in een Rotterdams 
ziekenhuis. Ze was in die periode ondergedoken in 
Zwartewaal. 



 
 
Kaddiesj, een Joods gebed wordt uitgesproken 
door Leo Levie uit Leiden. 

 

 



 


