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Vanaf 1871 was de synagoge aan de Turfkade in gebruik bij de 
Joodse gemeenschap in Brielle. Na hun deportatie in oktober 1942 
werd de Sjoel een opslagplaats en na 1945 verkocht en gebruikt als 
pakhuis door opeenvolgende eigenaren. Dat bleef het vele jaren.
Het bericht dat de firma Poldervaart het pakhuis wilde verkopen be-
reikte ds. Egbert Rietveld en hij ging eens praten met de eigenaar 
dhr. Kozijn. Die beloofde dat het eerste recht van koop voor de nog 
op te richten stichting zou zijn. Dit jaar is dat 25 jaar geleden.
En zo is het gekomen dat in oktober 1999 bij de notaris de oprich-
ting van de stichting werd ondertekend door enkele bestuursleden.
Een maand later, op 10 november werd in de oude raadzaal de 
Stichting Behoud Synagoge Brielle in aanwezigheid van donateurs 
en belangstellenden, officieel gepresenteerd aan de pers. Daar 
werden ook de plannen bekendgemaakt om die opslagplaats voor 
bouwmaterialen te restaureren tot wat het ooit was: de synagoge 
van Brielle. Met financiële steun van heel veel vrienden/donateurs 
werden de plannen werkelijkheid.
25 jaar is iets om te vieren en dat willen we graag doen. Dit jaar 
hebben we enkele activiteiten waar u van harte welkom bent.

Op woensdag 24 april 2024 wordt om 17.00 uur in de Sjoel een 
Pesachviering gehouden. 
Atelma van Strien uit Rockanje zal ons de rituelen uitleggen en 
vertellen over onder andere de matses, het bittere kruid en het 
zoete notenmengsel. Natuurlijk is er ook iets te eten. 
Als bijdrage in de kosten vragen we van iedere gast 10 euro con-
tant en graag gepast af te rekenen. 
Heeft u belangstelling dan graag aanmelden voor 18 april bij: 
atelmavanstrien@upcmail.nl of telefoon 06 80149653.

Pesach vieren in de Sjoel

25 jaar Stichting Behoud Synagoge Brielle

Heel hartelijk dank voor alle donaties en giften die ons digitaal 
bereiken. We hopen dat u allen een manier zal blijven vinden om 
ons financieel te steunen.

Het voortbestaan van de Stichting Behoud Synagoge Brielle 
hangt af van donaties.
Graag uw naam en adres vermelden, de bank doet dit niet. 

Zonder acceptgirokaarten gaat het ook

Vanaf april tot eind september is de Sjoel open voor bezoekers op 
woensdagmiddag van half 2 tot 4 uur. Als het stoepbord buiten 
staat bent u van harte welkom en kunt u gewoon binnenlopen.

Graag zouden we iedere week rondleidingen geven, maar dan heb-
ben we meer vrijwilligers nodig. Wilt u ons helpen?

Bezoekers en vrijwilligers



Stichting Behoud Synagoge Brielle

Voorzitter
06 15566905 / voorzitter@desjoelbrielle.nl
 
Penningmeester
0181 416910 / penningmeester@desjoelbrielle.nl
 
Donaties en giften
Stichting Behoud Synagoge Brielle
IBAN: NL10 RABO 0365 4293 33
 
Vriendenadministratie
Riet 06 43175918 / riet@deleeuwvanweenen.nl
 

Verhuur
(0181) 314982 / 417468

Postadres
Vanaf 1 januari 2024 is het postadres: 
Voorstraat 164, 3231 BL Brielle,

Adres
Sjoel: Turfkade 16,3231 AR Brielle
www.desjoelbrielle.nl

drukwerk: Repro Voorne - Oostvoorne

Sommigen van u hebben goede herinneringen aan de vorige con-
certen van Lenny Kuhr. Om ons jubileum een extra feestelijk tintje 
te geven, komt zij op vrijdag 8 november 2024 weer naar Brielle. 
Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is 25 euro inclusief 
consumptie in de pauze. 
Omdat de Sjoel niet van elastiek is en het aantal gasten niet on-
beperkt kan zijn, wordt u verzocht zich hiervoor per e-mail aan te 
melden bij: riet@deleeuwvanweenen.nl.
U krijgt dan meteen bericht dat uw naam is genoteerd en informa-
tie over betaling om uw aanmelding te bevestigen. De inschrijving 
is van kracht na ontvangst van 25 euro per persoon op ons bankre-
keningnummer.

Op de website staat informatie over komende activiteiten in de 
Sjoel. U vindt daar ook veel informatie over de geschiedenis van 
de Sjoel en de Stolpersteine die sinds 2011/2012 in de regio 
Voorne-Putten liggen. U vindt er ook de zes lesbrieven, waarin 
een kind of volwassene centraal staat die in 1942 vanuit Voorne-
Putten werd gedeporteerd. Iedere gemeente waar Stolpersteine 
liggen heeft een eigen lesbrief. 

Wilt u onze oude Nieuwsbrieven vanaf 2000 lezen? Over de 

oprichting van de stichting, de aankoop van het pakhuis, de 
restauratie waarbij Joodse en Palestijnse jongeren uit Israël een 
week hebben geholpen en waarbij het pakhuis veranderde in de 
voormalige synagoge. Ze staan er allemaal op.

Nieuwsbrief van papier of liever digitaal
Donateurs met een voorkeur voor een digitale Nieuwsbrief, 
kunnen dit kenbaar maken. U stuurt in dat geval een e-mail 
 naar riet@deleeuwvanweenen.nl

Lenny Kuhr treedt op in de Sjoel 

De website

Heeft u belangstelling voor prachtig knoop-haakwerk? Misschien 
zoekt u een persoonlijk fotocadeau voor iemand? 
In overleg met Afke Holwerda kunt u kiezen welk cadeau u het 
meest aanspreekt. Haar hobby haken heeft ertoe geleid dat zij voor 
het basisonderwijs aanschouwelijk materiaal maakt. Denkt u hierbij 
aan Zoem de Bij of Kim en Sim ter ondersteuning van het leren 
lezen. Altijd leuk en helpend voor de kinderen. 
U kunt contact opnemen via afkeholwerda@planet.nl. 

Steun onze stichting

foto Eddie Mol


